
In de week gelegd 25-25, 15-06-2025, Driemaal is scheepsrecht 

Spreuken 8,22-31; Romeinen 5,1-5; Johannes 16, 12-15 

 

Getallen hebben zeggingskracht. Zij brengen ordening aan tussen wat 

eerst, laatst en daartussen komt, én geven ons de illusie grip te hebben 

op de werkelijkheid. Met het geslaagde duel tegen Finland nog in 

herinnering, zei Frenkie de Jong in een vraaggesprek met Valentijn 

Driessen (Tel. 28-06-2025) goede hoop te hebben op het halen van de 

eindstreep bij het komende Wereldkampioenschap Voetbal in 2026. 

Tenminste, wanneer Gravenberch, Reijnders en hij als drietal op het 

‘heilige’ middenveld worden opgesteld. Alle goede dingen in drieën? 

 

Ooit zou de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras gezegd hebben dat God een getal is, 

begin en einde van alles. De Bijbel nu, getuigt van God in verhalen vol metaforen. Daar 

kunnen wij drie dingen uit opmaken: God is goed, eeuwig en uniek. De unieke God openbaart 

zich op drie wijzen, te weten als schepper van al wat bestaat, in het leven van Jezus Christus, 

zijn zoon en in zijn Geest die Hij over ieder uitstort. God is een mysterie: één in drievoud. De 

eerste lezing uit Spreuken zegt dat God, vóór Hij de wereld schiep, de Wijsheid vormde. Zij 

was er als uitvoerster bij, toen de Heer de hemelkoepel op zijn plaats zette en de zee haar 

grenzen wees. Alles is blijkbaar met ‘beleid‘ gemaakt, berust op een plan.  

 

‘Waar was de mens?’, kunnen we ons afvragen. Lange tijd nog ‘nérgens’, al  bestónden wij 

wel reeds in Gods liefdevolle Geest. We kregen een plek in zijn plan, maar hadden moeite ons 

te voegen. Dit verandert pas wanneer Jezus komt, in hem krijgt God gestalte. Hij is de mens 

zoals God bedoeld heeft. In de tweede lezing zegt Paulus dat Jezus het zegel van de vrede  

legt op de verhouding tussen God en de mens. Waar wij in ons leven worden beproefd, mogen 

wij vertrouwen op de hoop die Jezus ons geeft op de hóófdprijs, de liefde van God! 

 

In de evangelielezing belooft Jezus dat de Geest, die uitgaat van de Vader en 

Hem, ons als winnaar bij de ‘eindstreep’ brengt. Hier gaat onze speelweide   

over in de wereld van God. Dit vraagt ons te volharden in fair play op het 

speelveld van ons leven, en vooral ook te groeien in geloof, hoop en liefde.  

Alle goede dingen in drieën! 

 

 

 

 

 

 

 

 


